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KERKDIENSTEN 

 
Zondag 16 juli     
9.30 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Plaatselijk en algemene Diaconie en kerk  
 
Zondag 23 juli 
9.30 uur     E. Stellingwerf 
Collecten      Plaatselijk en algemene Diaconie en 

kerk 
 
Zondag 30 juli 
9.30 uur     Mw. H. Leeuw, Workum 
Collecten     Plaatselijk en algemene Diaconie en 
kerk 
  
Zondag 6 augustus      
9.30 uur     Ds. Do Kisje-de Vries 
Collecten     Kerk in Actie - Zomerzending Ghana en 

kerk 
 
Zondag 13 augustus   Maaltijd van de Heer  
9.30 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten      Kerk in Actie – Werelddiaconaat 

Indonesië en kerk  
 
Zondag 20 augustus     
9.30 uur     Mw. H. Leeuw, Workum 
Collecten      Plaatselijk en algemene Diaconie en 

kerk  
      
Zondag 27 augustus    
9.30 uur     Ds. S. Ypma 
Collecten      Plaatselijk en algemene Diaconie en 

kerk 
 
Zondag 3 september   Gemeentezondag, bevestiging 

ambtsdrager 
9.30 uur     Ds. R. Bosman-Romkema 
Collecten     Protestantse kerk – Kinderen en 

Jongeren en kerk 
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Zondag 10 september   
9.30 uur     Ds. B.G. Keizer 
Collecten      Kerk in Actie – Werelddiaconaat 
algemeen Israël  en kerk 

 
Bij de kerkdiensten 
 

In de maand juni hebben we volop kunnen genieten van de zomerzon. De 
kerk heeft geen zomervakantie. Het hele jaar door zijn er diensten op 
zondag en komen gasten in onze kerk en bezoeken wij kerken in onze 
vakantie (zie oproep elders daar iets over te vertellen). 
Het zomergevoel was merkbaar in de goedbezochte tentdienst waarin 
pastoor Van der Weide uit Sneek voorging. Voor beide basisscholen duurt 
het nog een weekje en dan is het vakantie. Veel oud-leerlingen bezochten 
de reünie van één van de scholen in ons dorp. En zo komt de dag 
dichterbij dat er één school zal zijn in Woudsend. In het nieuwe seizoen zal 
er geen samenwerking meer zijn vanuit onze gemeente met de Meester 
van der Brugschool omdat deze er niet meer is. Wat hebben we samen 
veel bijzondere momenten mogen delen. We zijn uiteraard blij dat er straks 
één school in het dorp is. De samenwerking zal hopelijk op een andere 
manier vorm worden gegeven in overleg met het nieuwe team. Er is een 
identiteitscommissie gevormd met een afvaardiging vanuit beide scholen. 
Deze commissie zal het proces rond de invulling van de identiteit op de 
nieuwe school bewaken.  
In de dienst van zondag 16 juli staan we stil  bij de gelijkenis van de zaaier 
(zie vorig kerkblad) en is er aandacht voor de fusie van de beide scholen. 
We kijken uit naar mooie diensten in de zomer met onze gastvoorgangers 
en naar de Startzondag op 3 september waarop we Wieger Postma in het 
ambt bevestigen. Deze bijzondere dienst bereid ik samen met Wieger voor. 
 
Doopdienst 
 

De eerstvolgende doopdienst zal zijn op 24 september.  
Vanwege de zomerperiode graag aanmelden bij de 
predikant voor 20 juli. Wilt u een gesprek over de doop 
dan maken we een afspraak. 
 
Ds. Renske Bosman-Romkema 
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UIT DE KERKENRAAD 

 
Van de voorzitter 
 

Op 26 juni hebben we de laatste kerkenraadsvergadering gehad voordat 
de vakantie begint. We zijn begonnen met het aansteken van de kaars voor 
allen die troost nodig hebben en dachten daarbij vooral aan onze scriba 
Rita en haar gezin, die afscheid hebben moeten nemen van hun man, 
vader en opa. Ook onze gemeente kan met dankbaarheid op de inzet van 
Jan Hendrik terugzien. Hij heeft meerdere taken op zich genomen. Veel 
sterkte voor Rita, familie en vrienden. 
 
Dan nu de lopende zaken: 
Het College is bezig met het opstellen van een 8-jarige begroting. Die is 
nodig om een solvabiliteitsverklaring te verkrijgen. Het valt niet mee om 
voor 8 jaar alle financiële aspecten te overzien, vooral in deze onzekere 
tijden. We wensen hun alle kennis en kunde toe om dit tot een goed einde 
te brengen. Als we weten voor hoeveel procent we een nieuwe predikant 
kunnen aanstellen kunnen we bepalen hoe verder en kan de 
beroepingscommissie verder. 
 
De Kerkenraad heeft besloten om de avondmaalsbeker niet te gebruiken 
i.v.m. gezondheidsrisico’s. De Diaconie heeft zich gebogen over een 
stijlvolle en goede oplossing. Elders in dit blad geven zij uitleg. 
 
Otto vertelt dat alle geslaagden in het dorp een attentie hebben gekregen. 
De jeugd heeft het seizoen afgesloten.  
 
Ambtsdragers 
 

Otto Spoelstra heeft aangegeven het ambt van jeugdouderling te willen 
beëindigen. Hij heeft het vele jaren gedaan. Hij heeft er meer dan twee 
ambtstermijnen opzitten, heeft zich tijdens de corona periode ingezet om 
de jeugd te ondersteunen en heeft, in het algemeen, veel activiteiten met 
de jeugd ondernomen. Er is geen opvolger gevonden. Dat is jammer omdat 
vooral het jeugdwerk onze aandacht moet houden. 
 
Diana Schumm heeft aangegeven ook haar werkzaamheden als diaken te 
willen beëindigen i.v.m. persoonlijke redenen. Ook zij is langdurig lid van de 
Kerkenraad geweest en heeft meerdere taken op zich genomen zoals de 
coördinatie van de etentjes. 
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Stans legt in maart 2024 de voorzittershamer neer. 
 
Er is werk aan de winkel wat betreft  het vinden van vervangers. 
 
3 september wordt Wieger Postma bevestigd als ouderling met als 
aandachtsgebied de beroepingscommissie. Nu alvast welkom, Wieger. Je 
hebt de afgelopen kerkenraadsvergadering al bijgewoond en we hopen dat 
je je thuis voelt bij ons. 
 
Ellen Groeneveld heeft de pen als notulist overgedragen aan Nellie van de 
Vlist. Ellen is in de kerkenraadsvergadering bedankt voor haar inzet en 
zorgvuldige verslaglegging gedurende 6 jaar. We zullen haar subtiele 
inbreng missen. Maar fijn dat er meteen een nieuwe notulist is gevonden. 
Nellie van harte welkom. 
 
Voor onze ds. Renske Bosman-Romkema breekt het laatste half jaar aan 
van haar werkzaamheden in onze gemeente. Het wordt voor haar een tijd 
van afscheid nemen en overdragen. We hopen haar daar als Kerkenraad 
bij te kunnen ondersteunen. 
 
Samenwerking Jutrijp-Hommerts 
 

De Kerkenraad heeft zich uitgesproken om samenwerking met Jutrijp-
Hommerts te verkennen. Na de vakantie gaan we van start met een 
informele bijeenkomst van beide kerkenraden. We kunnen dan met elkaar 
kijken waarin samenwerking gestalte kan krijgen. 
 
School en kerk 
 

We hebben besproken wat de kerk kan betekenen in het fusieproces. Er is 
een identiteitscommissie met vertegenwoordigers van beide scholen, die 
met elkaar gaan kijken hoe we het christelijk geloof in de nieuwe situatie 
gestalte kunnen geven. De afgevaardigden van de Meester Van der 
Brugschool kunnen rekenen op de ondersteuning van onze predikant. 
 
Rest mij nog u een goede vakantieperiode toe te wensen.  

 
Stans Visser, voorzitter van de kerkenraad 
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Bereikbaarheid tijdens de zomerperiode 
 

De vakantietijd breekt weer aan. Ds. Renske Bosman-Romkema en Elly 
Stellingwerf-Vinke zijn beiden bereikbaar in de komende zomerperiode. Ze 
waren in juni al op vakantie. De kerkenraad is ook grotendeels bereikbaar 
voor dringende zaken.  
 

Openstelling van De Karmel 
 

Dankzij de inzet van vele vrijwilligers 
kunnen we de kerk deze zomer 
optimaal openstellen voor iedereen. 
Naast de kerkdiensten zijn we iedere 
donderdag van 16.00 tot 17.00 uur 
open voor iedereen die even een 
moment van ontmoeting of bezinning 
zoekt. Op de donderdagen dat er 
Boerenmarkt is zijn we van 13.30-
16.00 uur open. Tijdens de Tsjerkepaaddagen hopen we weer veel 
ontmoetingen te hebben met gasten die onze kerk komen bezoeken.  
De openstelling op de zondagmiddagen vanwege Woudsend Kunstmoment 
zijn nog op 30 juli, 27 augustus en 24 september van 13.00-15.00 uur. Dan 
is de kunst van Greetje Feenstra te zien in De Karmel. Deze expositie 
maakt deel uit van Woudsend Kunstmoment. De kunstenares is zelf op de 
zondagmiddagen aanwezig.  
 

Gast in andere gemeente 
 

De zomertijd is vaak een tijd waarin we andere kerken bezoeken en 
diensten elders meemaken. 
Misschien heeft u een mooie dienst meegemaakt, een workshop, 
recreatiedienst etc. waarvan u zegt: ”Dat is de moeite waard om over na te 
denken en te delen met anderen”. Geef uw verhalen door aan de 
kerkenraadsleden, dominee of pastor via de mail, of per app/telefoon. 
Een kort verslag van de dienst en uitleg voor welke doelgroep de viering 
bestemd was, is voldoende. We wachten uw reacties af en delen de 
reacties in het kerkblad na de zomer.  
 

Gemeentezondag 3 september voorbereiding (nieuwe 
oproep) 
 

Nogmaals vragen we uw aandacht voor de gemeentezondag op 3 
september. Alvast een datum om in uw agenda te zetten. In deze dienst 
wordt Wieger Postma als ambtsdrager bevestigd. Samen met hem zal de 
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dienst worden voorbereid. Na de dienst is er koffiedrinken en hopen we op 
een gezellig samenzijn waar ruimte is voor ontmoeting, ontspanning en 
gesprek.  
Het thema voor het komende winterseizoen vanuit de landelijke kerk is “Ga 
mee”.  
Tijdens het koffiedrinken na de dienst willen we dit thema toelichten.  
Wie wil meedenken? Of helpen bij het bakken van iets lekkers voor bij de 
koffie of andere praktische zaken? De jeugdige overstappers probeerden u 
al in beweging te krijgen in de Overstapdienst. Dat vraagt om een vervolg. 
Ga je mee?  
De Kerkenraad kijkt ernaar uit om elkaar deze dag te ontmoeten en er een 
mooie Gemeentezondag van te maken. Wie weet is het mooi weer en 
kunnen we in de tuin koffiedrinken. 
Graag melden bij de predikant voor 20 juli. 
 

Van de Diaconie 
 

Vanuit de gemeente komt 
regelmatig de vraag, hoe de 
Maaltijd van de Heer in de 
toekomst gevierd gaat worden 
en of de wijn terugkomt. 
Daarnaast is geconstateerd dat 
het tafellinnen wel in een erg 
slechte staat verkeerd en dat 
herstel daarvan eigenlijk niet 

meer mogelijk is. Dit en nog wat andere zaken, heeft ertoe geleid dat de 
Kerkenraad een verzoek heeft neergelegd bij de Diaconie, om eens goed 
naar de Maaltijd van de Heer te gaan kijken. 
De Diaconie was al begonnen te kijken naar de vervanging van de 
tafelkleden, maar kijkt nu ook verder naar vervanging van de houten 
plankjes met de plastic bekertjes. Dit alles mede met resultaat voor ogen 
om straks, als de virussen weer wat actiever worden, de Maaltijd van de 
Heer op een waardige manier te kunnen vieren met brood, wijn en 
druivensap. 
De Diaconie heeft al wat ideeën opgedaan en op het internet mooie 
schalen en bekertjes gevonden voor de wijn en de druivensap, maar zal 
waarschijnlijk voor de eerstvolgende Maaltijd van de Heer, begin augustus, 
alles nog niet in kannen en kruiken hebben. Die Maaltijd van de Heer zal 
dan ook op de manier gevierd worden, zoals de afgelopen keren, dus 
alleen met brood en druivensap in plastic bekertjes op de houten plankjes 
en geen wijn. Het nieuwe seizoen hopen we dan wel te kunnen starten met 
een Maaltijd van de Heer met brood en wijn en druivensap in mooie, 
waardige schalen op nieuw tafellinnen. 
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Diaconiecollectes voor de komende periode 
 

16, 23 en 30 juli - Plaatselijke en algemene diaconie 
De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene 
diaconale werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en 
aan diaconale projecten in de buurt, waar we, dankzij uw gift, een bijdrage 
aan kunnen leveren. 
 
6 augustus - Kerk in Actie – Zomerzending Ghana 
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het Noorden vormen 
christenen een minderheid. Daarom is het belangrijk dat de kerk hier goede 
leiders heeft, die niet alleen veel bijbelkennis hebben, maar ook investeren 
in contacten met moslims. Het Presbyteriaanse Trainingscentrum in Noord-
Ghana is zestig jaar geleden vanuit Nederlands zendingswerk opgericht in 
Tamale. Hier worden zowel betaalde als vrijwillige voorgangers en 
jeugdleiders opgeleid voor de kerken in Noord-Ghana. Naast bijbelkennis, 
kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg leren 
ze ook over de Afrikaanse traditie en de Islam en over omgaan met 
conflicten. De bijdragen die deelnemers zelf betalen zijn niet 
kostendekkend. Daarom blijft steun vanuit Nederland belangrijk. 
 
13 augustus - Kerk in Actie – Werelddiaconaat Indonesië 
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste 
gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere 
Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld 
Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze 
onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel. De 
Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet 
economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt 
pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. 
 
20 en 27 augustus - Plaatselijke en algemene diaconie 
De collecte van deze zondag is voor het plaatselijke en algemene 
diaconale werk. Denk hierbij aan de minderbedeelden in ons dorp/regio en 
aan diaconale projecten in de buurt, waar we, dankzij uw gift, een bijdrage 
aan kunnen leveren. 
 
3 september - Protestantse Kerk - Kinderen en jongeren 
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze 
nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis 
voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk 
dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op 
kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen 
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aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in 
samenwerking met lokale gemeenten. 
 
10 september - Kerk in Actie - Werelddiaconaat Algemeen Israël 
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en 
historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma 
leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - 
voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke 
plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met 
leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of 
asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe 
manier naar hun landgenoten te kijken. 
 
Mocht u de diensten online volgen, dan wordt u vriendelijk verzocht om uw 
collectebijdrage te storten op het rekeningnummer van de Diaconie onder 
vermelding van het doel en/of de datum van de dienst. De Diaconie zal dan 
zorg dragen dat de collecte op de juiste plaats terechtkomt. U kunt uw 
bijdrage, wat betreft de collectes voor derden, ook direct doneren op de 
website van Kerk in Aktie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes 
 

Vanuit het College van Kerkrentmeesters 
 

Paaskaars 2022 
 

Op woensdag 21 juni heeft het College van Kerkrentmeesters, tijdens haar 
vergadering, de Paaskaars van 2022 aangeboden aan Albert de Ruiter. 
Albert heeft zich jarenlang ingezet voor onze kerk. Jan Osinga heeft voor 
deze gelegenheid een mooie kaarsenstandaard gemaakt van drie zuigers, 
om zo ook de standaard een extra persoonlijk tintje te geven, wat bij Albert 
zijn interesses past.  
 
Het was voor Albert zijn laatste vergadering en ook daarom hebben we 
Albert wat extra in het zonnetje gezet. Hij heeft zich ruim 17 jaar ingezet 
voor het College van Kerkrentmeesters. Hiervoor is hem ook een 
draaginsigne in brons en de bijbehorende oorkonde overhandigd. De 
voorzitter heeft Albert bedankt voor al de inspanningen. Albert was de stille 
kracht achter de schermen. Vandaar dat hij nu een keer op de voorgrond 
wordt geplaatst. 

http://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes
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BBQ 
 

Op 1 september organiseert het College van Kerkrentmeesters een BBQ 
voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor onze kerkelijke gemeenschap. 
Dit doen we als dank voor alle inspanningen en bijdragen die u het 
afgelopen jaar voor ons en voor elkaar hebt gedaan. Er volgt nog een 
uitnodigingsbrief, waarin u nader geïnformeerd wordt over de exacte tijden 
en de locatie. Houd die datum dus vrij! 
 
Onderhoud ‘t Reidhintsje 
 

Op dit moment wordt er groot onderhoud gepleegd aan ‘t Reidhintsje. De 
goten waren aan onderhoud toe. Zowel het hout als het zinkwerk zullen 
waar nodig volledig worden vervangen. Jan de Groot (van Sietske) zal 
deze werkzaamheden voor ons uitvoeren. Na het herstel zullen de 
lekkages zijn verholpen en zal het er weer netjes uitzien. 
 

UIT DE TARISSING 

 
Even stilstaan bij Psalm 25 
 

“Heer, laat mij zien hoe ik moet leven, wijs mij de goede weg.” 
Leer me om trouw te zijn aan U, zeg me wat ik moet doen. Want U bent 
mijn God, U bent mijn redder. Ik hoop op Uw hulp, elke dag weer.” (Vers 4). 
 
Psalm 25 is geschreven door David. Hij schrijft die Psalm op een moment 
dat hij kennelijk flink in het nauw zit en niet meer weet waar hij het moet 
zoeken. En dan klinkt zijn oproep: “Heer, laat mij zien hoe ik moet leven, 
wijs mij de goede weg.” Hij zoekt zijn vertrouwen bij de Heer. We zingen 
deze Psalm in de 40 dagen- en adventstijd. Een tijd van bezinning. Een 
Psalm om vandaag te lezen vanwege alle onrust in de wereld om ons 
heen. Waar moeten we het zoeken? Hoe houden we ons staande in een 
wereld vol onrust over zoveel dingen. We dachten grip te hebben op het 
leven maar er is teveel wat ons onrustig maakt. Een oorlog dichtbij met alle 
spanningen die dat op wereldniveau teweeg brengt, vanwege alle thema’s 
in de politiek die het wantrouwen in de overheid doen wankelen. Vanwege 
het slavernijverleden wat zoveel oproept hoe daarmee om te gaan, 
vanwege alle onduidelijkheid voor mensen in de agrarische sector. Zodra 
we grip denken te hebben op het leven is het volgende alweer aan de 
beurt. Is dan ook niet onze uitroep: “Heer, laat mij zien hoe ik moet leven, 
wijs mij de goede weg’?  Het afgelopen jaar waren de scholen in ons dorp 
druk met de voorbereidingen van de fusie tot één Samenwerkingsschool. 
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In mijn vakantie las ik het boekje: “In Karmel yn it Wetterlân” (eindredactie 
pastoor J. van der Wal)  en dacht na over hoe het geloof en het onderwijs 
in ons dorp hun weg vonden en nog steeds aanwezig zijn in ons dorp. Ik 
las het mooie artikel in de Driuwpôlle over de geschiedenis van de Meester 
van der Brugschool. Door alle eeuwen heen met al haar eigen onrust, was 
er die geloofsgemeenschap, waren er scholen om te leren over het leven, 
vanuit een christelijke achtergrond. Van harte hoop ik dat er met de start 
van de nieuwe Samenwerkingsschool gewerkt wordt vanuit de basis van 
de christelijke grondslag en dat de identiteit een stevig fundament mag zijn 
voor alle leerkrachten en leerlingen. In al haar kleuren. Dat er ruimte mag 
zijn om het geloof te implementeren vanuit de oecumenische gedachte en 
dat er een mooie samenwerking tussen kerk(en) en school mag ontstaan. 
Dat ze samen een licht in deze wereld mogen zijn. 
Levend vanuit de woorden van Psalm 25 zodat we in 2037 een mooi feest 
kunnen vieren in het dorp vanwege 700 jaar “In Karmel yn it wetterlân”, die 
haar sporen heeft nagelaten maar nog steeds een levende 
geloofsgemeenschap heeft die jonge mensen leert over hun geloof en de 
geschiedenis van hun school. Dat ze God mogen kennen als bron van licht 
en vanuit dat licht oog hebben voor de ander. Wanneer dat lukt zijn we er 
als geloofsgemeenschap in geslaagd te leven vanuit woord en daad. En 
wanneer dat niet lukt, mogen we telkens weer bidden: “Heer, laat mij zien 
hoe ik moet leven, wijs mij de goede weg”. 
 
Vrede en alle goeds, 
ds. R. Bosman-Romkema 
 

UIT DE GEMEENTE 

 
Pastoraat en meeleven 
 

In de afgelopen tijd hoorden we een aantal berichten over lief en leed. Bij 
een aantal gemeenteleden waren berichten van overlijden in de familie. In 
de kerkenraad deelden we lief en leed vanwege verdrietige 
omstandigheden bij kerkenraadsleden. Bij meerdere gemeenteleden zijn er 
spanningen rond gezondheid. En soms komt er geheel onverwachts iets op 
je weg wat intens verdrietig is. Op dit moment zijn er nog steeds 
gemeenteleden die onderzoeken afwachten of ingepland staan voor een 
operatie. Anderen herstellen thuis. Weer anderen volgen een behandeling, 
die tijd kost en geduld vraagt. We wensen iedereen die hier mee te maken 
heeft, veel sterkte en noemen hen in onze gebeden. En voor alles geldt dat 
we er alleen aandacht aan kunnen geven, als we er ook weet van hebben. 
Geeft u het door aan de wijkouderling, wijkbezoeker of omtinker of 
rechtstreeks aan de predikant of pastor wanneer u prijs stelt op een 
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bezoekje of vermelding in het kerkblad.  
 
Het omzien naar elkaar vinden we belangrijk. In de zomerperiode zal dat 
niet minder zijn. We denken aan allen die noodgedwongen thuis moeten 
blijven vanwege ziekte of andere zorgen. Voor wie deze periode een 
periode van minder bezoek en eenzaamheid betekent. We wensen 
iedereen die op vakantie gaat een goede reis en een behouden 
thuiskomst. De eerste gemeenteleden zijn al op reis geweest en de 
scholen gaan nog even door tot half juli. Voor hen begint dan de 
zomervakantie. We wensen iedereen in zijn of haar eigen situatie kracht en 
sterkte. Niet iedereen wordt hier bij name genoemd maar achter de 
schermen gebeurt er veel.  
 
Mw. W. Visser-Haringa is weer thuis op de Eewal. De mobiliteit is nog niet 
helemaal terug maar ze kan thuis verder opknappen en genieten van de 
zomer en de bootjes die langsvaren. 
Haar man is op zondag ook thuis en dankzij de nodige zorg kan dat 
gelukkig allemaal. We wensen hen een mooie zomer op de Eewal.  
  

Mw. U. van Dijk-Kampen verhuisde van Talma Balk naar “De Flecke” in 
Joure. Daar is passende zorg voor haar die ze in deze fase van haar leven 
nodig heeft. We wensen haar de nabijheid van de Eeuwige en kracht en 
sterkte. Haar adres is: Súderfjild, kamer 18, De Flecke, Midstraat 10, 8501 
AP Joure. 
 
Vergeten we ook de gemeenteleden niet die in verzorgingshuizen elders 
verblijven? Mocht u een kaartje willen sturen dan kunt u de adressen van 
hen opvragen bij pastor Elly Stellingwerf-Vinke. 

 

In Memoriam Jan Hendrik Bouwma 
 

 * Berlikum, 5 mei 1960  -  † Woudsend, 7 juni 2023 
 
“Genietsje fan it libben mei dejinge dy’t jo leafhawwe” 
 

Op woensdag 7 juni is ons gemeentelid Jan Hendrik Bouwma overleden. 
Zijn overlijden kwam niet onverwacht maar wel te vroeg. Hij werd 63 jaar. 
Het afgelopen jaar was zwaar en werd er gevochten om de kanker te 
overwinnen. Jan Hendrik werd genezen verklaard en dat gaf hoop. Toen hij 
dit voorjaar de eerste stappen zette om zijn werk als havenmeester weer 
op te pakken, kwamen er opnieuw klachten en werd hij in korte tijd zeer 
ernstig ziek en kwam hij naar huis om te sterven. Een harde klap voor zijn 
gezin dat tot het laatst vol liefde om hem heen stond en voor hem zorgde.  
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Jan Hendrik werd geboren in Berlikum op 5 mei 1960. Hij had vier broers 
en was de op één na jongste. Hij was sportief en fanatiek bij het kaatsen 
en voetballen. Via een contactadvertentie van de organisatie Youth for 
Christ ontmoette hij Rita. Het klikte meteen en ze trouwden in 1989 en 
kregen vier kinderen: Harmen, Ingele, Metsje en Geart Jan. Jan Hendrik 
werkte bij Woudsend Verzekeringen en Rita in de zorg. Tussen de middag 
kon Jan Hendrik naar huis om samen met de kinderen te eten. Het was 
een warm nest waar de kinderen opgroeiden. De afspraak was dat er altijd 
iemand van de ouders thuis was voor de kinderen. Eigenlijk ging het 
geruisloos over in een verandering van rollen. Rita meer aan het werk en 
Jan Hendrik meer thuis om de zorg voor de kinderen op zich te nemen. Er 
was altijd één van tweeën thuis. 
Een prima werkend systeem. Hij was een man van weinig woorden maar 
wat hij zei was raak. Hij oordeelde niet en overdacht alles voor hij een 
uitspraak deed. Hij was zorgzaam en hield van gezelligheid. Ze verhuisden 
naar een groter huis in de Midstrjitte. Op de schuttingdeur stond de tekst: 
”Alle freonen binne hjir wolkom.”  En zo was het ook. Een zoete inval waar 
bijna alles kon. 
Er waren mooie vakanties met het gezin. Ze ontmoeten de familie 
Bleekveld in Ommen en er ontstond een hechte vriendschap met Bavius 
en Durkje. ‘s Avonds werden er spelletjes gedaan en voetbalcompetities 
georganiseerd. Het Friesch Dagblad ging mee naar de camping en ze 
genoten. En wat was hij blij met de geboorte van zijn twee kleinzoons: 
Aaron en Naud. Een hoogtepunt. 
Jan Hendrik had een krantenwijk, bezorgde post en folders en kon alles zo 
mooi combineren. Hij werd havenmeester en genoot daarvan. Samen met 
Rita was Jan Hendrik betrokken in veel vrijwilligerswerk. Ze stonden beide 
klaar om te helpen: thuis, op het werk, op het voetbalveld, in de kerk en op 
school. Hij was een bescheiden, markante man die samen met zijn vrouw 
Rita, onze scriba, veel voor onze gemeente heeft betekend. Meerdere 
keren was hij kerkenraadslid. Hij zat in de Commissie van Beheer en 
Diaconie. Toen Jan Hendrik vorig jaar ziek werd kregen ze de Paaskaars 
van 2021. In de dankdienst voor zijn leven op 14 juni in De Karmel, hebben 
we de kaars aangestoken. We lazen woorden uit Prediker 9 (hun 
trouwtekst) en hoorden de bemoedigende woorden uit Matteüs 28 waar 
Jezus zegt: “Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze 
wereld.’  Daar geloofde Jan Hendrik in en vertrouwde hij op. Aansluitend 
hebben we hem begraven op de begraafplaats van Ypecolsga. Dat de 
gedachtenis aan Jan Hendrik Bouwma ons tot zegen mag zijn en dat hij 
moge rusten in vrede. 
 
Ds. Renske Bosman-Romkema 
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Geboorte 
 

We kunnen twee blijde berichten van nieuw leven met u delen. Het eerste 
bericht is van Gerben de Groot en Femke Boersma. Zij wonen op de 
Strjitwei 43. Op 26 maart mochten zij ouders worden van hun eerste kindje. 
Hij kreeg de mooie namen Fedde Rinke. Op het geboortekaartje staan de 
mooie woorden: 
 
Sa leaf 
Sa lyts 
Sa bysûnder 
Wolkom leaf jonkje!  
 
Van harte gelukgewenst met dit nieuwe leven dat telkens weer een wonder 
is van Gods schepping.  
 
Op 20 mei werd Fenna Tjitske geboren. Haar ouders zijn Klaas Westerdijk 
en Sifra Dijkstra. Zij wonen op Folkertsgreft 33. Zij kondigen de geboorte 
van hun dochtertje aan met de woorden: 
“Tankber en bliid binnen wy mei de berte fan us famke en suske”.  
Haar grote zus Idith en broer Bouwe zijn helemaal trots op haar.  
 
Ús earmen 
stiif om dy hinne 
sa moai dat wy no  
broer en susters binne 
 
Het gaat goed met hen. Fenna zal gedoopt worden in de dienst van 24 
september. 
We wensen hen Gods zegen over dit nieuwe leven en hopen dat ze mag 
opgroeien met geloof, hoop en liefde. 
 

Huwelijksjubilea 
 

Op 15 mei waren dhr. en mw. Okma,  
Koufurderrige 12, 55 jaar getrouwd. We feliciteren hen 
alsnog van harte en wensen hen Gods zegen op hun 
verdere levensweg.  
 
Dhr. B. Stellingwerf en mw. E. Stellingwerf-Vinke, 
de Kolk 21, waren 3 juli 50 jaar getrouwd.  
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We feliciteren hen en alle gemeenteleden die een huwelijksjubileum vieren 
in deze tijd van harte en zingen de woorden uit lied 791 in ons hart mee en 
wensen hen Gods zegen op hun verdere levensweg: 
 
791:1 
Liefde, eenmaal uitgesproken  
als Uw woord van het begin, 
liefde, wil ons overkomen 
als geheim en zegening. 
 
791:2 
Liefde, die ons hebt geschapen, 
vonk waarmee Gij zelf ons raakt, 
alles overwinnend wapen, 
laatste woord dat vrede maakt. 
 
791:3 
Liefde luidt de naam der namen 
waarmee Gij U kennen laat. 
Liefde vraagt om ja en amen, 
ziel en zinnen metterdaad. 
 
791:4 
Liefde waagt zichzelf te geven, 
ademt op van goede trouw. 
Liefde houdt ons in het leven, – 
daarop hebt Gij ons gebouwd. 
 
791:5 
Liefde laat zich voluit schenken 
als de allerbeste wijn. 
Liefde blijft het feest gedenken 
waarop wij uw gasten zijn. 
 
791:6 
Liefde boven alle liefde, 
die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen, 
bron van liefde, liefde zelf! 
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Bedankt 
 

Lieve allemaal, 
 

Wij mochten het beleven: op 27 april 50 jaar 
getrouwd!! Velen van u stuurden ons een 
prachtige kaart, ook zelfs met bijdragen voor onze 
projecten zijnde de KNRM en Stichting Mensenkinderen. Ook ontvingen we 
appjes, telefoontjes en bloemen: fantastisch. Op 29 april hebben wij het 
uitbundig gevierd. Het was een mooie zonnige dag. Wij hebben genoten! 
Heel veel dank aan een ieder die deze dag onvergetelijk heeft gemaakt! 
 

Jack en Manna Bobbink 
 

```````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 
Beste mensen, 
 

Het is bijna onvoorstelbaar hoe snel de tijd gaat. Op 3 juli jongstleden was 
het 50 jaar geleden dat wij in het huwelijk traden. Een halve eeuw!! We 
kunnen het haast niet bevatten, maar zijn toch zeer dankbaar dat we deze 
mijlpaal mochten bereiken. Dat is lang niet iedereen gegeven. 
Rond die datum zijn wij echt overladen met attenties en kaartjes vanuit de 
kerk- en dorpsgemeenschap. Dat heeft ons erg goed gedaan en geeft ons 
het gevoel er ‘echt bij te horen’. 
Het is vrijwel onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken. Vandaar dat 
we het langs deze weg doen: heel hartelijk dank voor al die aandacht. 
En nu maar weer moedig voorwaarts op onze levensweg! 
 

Een hartelijke groet, 
Elly en Bram Stellingwerf 
 

Examens 
 

Op 14 juni wapperden de eerste vlaggen al bij verschillende adressen. 
Samen met jeugd-ouderling Otto Spoelstra mocht ik 15 rozen uitdelen aan 
jonge mensen in ons dorp. We hopen dat we niemand vergeten zijn en 
hebben positieve reacties ontvangen op onze actie vanuit de kerk. Volgens 
de jongeren is er niemand in Woudsend gezakt voor het diploma. Wij 
wensen alle jongeren veel succes bij de vervolgstudie. 
 
Ds. Renske Bosman-Romkema 
Pastor Elly Stellingwerf-Vinke 



 18 

Verjaardagen 
 

Juli 
 

01 Mw. I. van der Pol  De Warren  19 
10 Mw. J.W. Meijerman-Draadjer Op ‘e Romte  5  
06  Dhr. B. Wouda Folkertsgrêft 15   
09  Mw. L. Osinga-Okma Vosseleane 3 
11   Mw. G. Hoekema-Laanstra A. H. Trompstrjitte 12 
26 Dhr. F.H. Tolsma   De Kolk  14  
26 Mw. N. Kampen - Hoekstra De Warren    5 
31 Mw. W. de Jong-van Dijk Melchior Clantstrjitte   10 
 
Augustus 
 

04 Mw. S. Haringa-Fortuin Melchior Clantstrjitte     8 
05 Mw. G. Poelman-Van der Eems De Greiden  70 
10  Mevr. A. de Boer-Schipper  Vosseleane  25 
10 Mw.  E. Schaap-Gerbrandij Koetshûsleane    28  
26 Dhr. J. de Boer J.S. Hoekstrastrjitte 13  
28 Dhr. F. van der Wal Yndyksterleane 11 
  
September  
 

08 Dhr. W. Schaap Koetshúsleane 28 
15  Dhr. S. Breemer De Warren 1 
16  Mw. D. Wouda-Bisschop Julianaplantsoen  8 
19 Mw. H. Bobbink-Wibbelink De Greiden  87 
23  Dhr. G. Schuitema Talma State Heeg  
25  Dhr. D. Pietersma  A.H. Trompstrjitte  16 
  
Fan herte lokwinske en in moaie dei tawinske! 
 

JEUGD 

 
Afsluiting seizoen: Escaperoom Karmeljeugd 

 

Op 7 juni hebben we met de Karmeljeugd het 
seizoen afgesloten met een gezellige avond 
en een escaperoom. Dat was een groot 
succes. Het thema was Pinksteren. Dankzij 
de voorbereidingen van collega’s Annelieke 
en Wim Warnar (dank!!) werd het een 
escaperoom die passend was in de tijd van 
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het jaar en een mooie uitdaging om mee aan de slag te gaan. We mochten 
de spullen lenen en daar waren we blij mee. Symen Breimer legde uit wat 
de bedoeling was. In 45 minuten moesten 5 puzzels worden opgelost. Die 
waren verstopt in De Karmel. Er waren 3 teams die rouleerden: 2 teams die 
buiten in de tuin met het verhaal van Pinksteren aan de slag gingen, met 
sport en spel en het Bijbelverhaal, en 1 team was ondertussen in de kerk. 
We konden heerlijk buiten eten en de avond vloog voorbij. Alle teams 
waren binnen de tijd klaar en de 2 laatste teams waren bijna net zo snel 
klaar. Geen echte winnaar, maar veel plezier. Een groepje ging naar de 
winkel om een toetje te kopen: Kar(a)melijs! 
De overstappers van dit jaar liepen net in die week de Avondvierdaagse 
maar mochten een week later meedoen met de escaperoom in Jutrijp-
Hommerts. Heel fijn dat er kan worden samengewerkt tussen beide 
gemeenten. 
We kijken terug op een mooie groep tieners die het hele jaar betrokken 
waren bij de verschillende activiteiten. Na de zomer starten we weer. 
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Bijbels voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de Meester 
van der Brugschool 
 

Op dinsdag 6  juni kregen de kinderen van  groep 7 en 8 van de Meester 
van der Brugschool een Bijbel uitgereikt tijdens de bijbelles. 
Jeugdouderling Otto was aanwezig om ze uit te delen en ds. Renske gaf 
een godsdienstles(je). Dit jaar hebben de kinderen de jeugdbijbel van 
Willeke Brouwer gekregen. (Ongelooflijke bijbelverhalen, graphic novel 
bijbel). Het zal het laatste jaar zijn dat er een Bijbel wordt uitgereikt op de 
Meester van der Brugschool. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de 
laatste punten op de i rond de fusie van beide scholen in ons dorp.  
Na de zomer gaan de scholen als Samenwerkingsschool verder. De 
Kerkenraad denkt erover na hoe een eventuele samenwerking van kerk en 
school gecontinueerd zal worden en hoopt op een mooie samenwerking 
met de nieuwe school. We koesteren de mooie samenwerking met team, 
ouders en leerlingen van de Meester van der Brugschool in de afgelopen 
decennia en kijken daar heel goed op terug. We wensen hen Gods zegen 
en sterkte met de laatste weken voor de vakantie en het realiseren van de 
fusie en de start in het nieuwe schooljaar.  
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Berichtje van de kinderkerk 
 

Op zondag 2 juli was onze laatste kinderkerk voor 
de zomervakantie. We luisterden naar het 
Bijbelverhaal van Mozes en hebben daarna 
geschilderd. De mooiste ‘zomercreaties’ kwamen 
tevoorschijn. Om de zomervakantie alvast in te 
luiden, kreeg iedereen limonade met een lekker 
ijsje. We hebben deze ochtend ook afscheid 
genomen van Fokje Hijlkema, die de kinderkerk 
gaat verlaten. We hadden een mooie knutsel voor 
haar gemaakt en ze is met een attentie door ons 

allemaal bedankt. Het was weer een leuk uurtje met elkaar! 
 
In de zomerperiode liggen er tasjes in de kerk met doe-boekjes, puzzels, 
kleurplaten enz. die je mag pakken als je de kerkdienst bezoekt. Na afloop 
van de dienst mag je het tasje weer terug hangen. Zo hoeven jullie je niet 
te vervelen tijdens de kerkdienst, wanneer er geen kinderkerk is.  
 
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en hopen jullie allemaal na de 
zomervakantie weer te zien bij de kinderkerk! Via de app en mail houden 
we jullie op de hoogte. 
 
Groetjes van de leiding van de kinderkerk 

 

OVERIGE 

 
Telefoonnummer ds. Renske Bosman-Romkema 
 

Vanaf 1 mei is de vaste telefoonlijn komen te vervallen. Het mobiele 
telefoonnummer waarop u de predikant kunt bereiken is 06-16878953. 
 

Programma in het najaar: 
“Ga mee!”   
 

Op 3 september wordt het jaarprogramma 
bekend gemaakt voor het nieuwe seizoen.  
We hopen dat iedereen meedoet en zijn of 
haar betrokkenheid toont.  
Mocht u nog wensen of ideeën hebben dan 
kunt u dat melden bij de predikant of pastor. 
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Reünie 
 

Zaterdag 24 juni was de reünie van de Meester Van der Brugschool. Zowel 
(oud)meesters en (oud)juffen als (oud)leerlingen waren welkom. Vanaf 
13.30 uur stond de koffie en thee klaar en was er echte ‘Meester Van der 
Brug-oranjekoek’. Vanwege het prachtige zonovergoten weer was ook het 
terras op het schoolplein al snel gevuld. 
Evalien de Vries-Tjalsma heette iedereen namens de reüniecommissie van 
harte welkom. Vanuit de Historische Kring gaf Douwe Zondervan een 
presentatie over de geschiedenis van de Meester Van der Brugschool, wat 
erg informatief was. In alle klaslokalen lagen fotoboeken ter inzage en 
waren er foto’s op de digiborden te bekijken. Ook hingen er nog foto’s 
verspreid door de school. 
 
En toen kon het bijpraten beginnen. Onder het genot van een hapje en een 
drankje zijn er heel wat herinneringen opgehaald en waren er vele ‘oh-ja-
momenten’. Gezien het grote aantal positieve reacties kijken wij terug op 
een zeer geslaagde dag! 
 
Met een groet van de reüniecommissie Meester Van der Brugschool 
 

Uitnodiging vanuit PG IJlst: WAT? WADLOPEN! 
 

Een mooie kans om met jongeren en 
iedereen die jong van hart is of als 
gezin het Wad te ontdekken. Op 
zaterdag 23 september organiseert de 
Jeugdraad van de Protestantse 
Gemeente IJlst de gelegenheid om 
mee te gaan met een zwerftocht over 
het Wad. We lopen de Eilanderbult 
tocht, een lichte tocht van 7 kilometer 

en ongeveer 2,5 uur. Onderweg vertellen de gidsen geregeld iets  en kun je 
wadpieren, krabben en schelpdieren zien en beetpakken. In de geulen 
schieten platvissen voor je voeten weg. Soms zwemt een zeehond langs. 
Minimum leeftijd voor de tocht is 10 jaar. Een ervaring die je bij blijft! 
We vertrekken om 6.45 uur vanaf de parkeerplaats van hotel van der Valk 
in Sneek. We rijden dan samen naar het aanmeldpunt, café De Kalkman in 
Wierum. 
Maximum aantal mensen is 36 en we moeten vroeg boeken dus meld je zo 
snel mogelijk aan. Kosten: Voor jongeren tot 18 jaar gratis en vanaf 18 jaar 
€ 16,50 per persoon. Dit wordt later verrekend via een Tikkie. 
Kleding: hoge canvas gymschoenen met sokken zijn verplicht. Korte broek 
is aan te bevelen en neem altijd warme kleding en een regenjack mee want 
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er waait vaak een frisse zeewind. Neem wat extra droge kleding mee die je 
in de auto kunt achterlaten. En neem wat eten en drinken mee voor 
onderweg. Traditie is dat we het wadlopen afsluiten met samen een patatje 
eten. 
Geef je op via je eigen dominee of voorganger. Voor meer info zie 
www.wadlopen.net 
 

Gedeeld verdriet 
 

Als je iemand uit je gezin, je familie- of vriendenkring hebt verloren, voel je 
dat na jaren nog. Het kan goed zijn om je ervaringen en gevoelens te delen 
met mensen die dit zelf ook hebben meegemaakt. Iedereen heeft zijn/haar 
eigen verhaal, maar er is ook veel herkenbaar. De Protestantse gemeenten 
van Gaastmeer, Oudega, IJlst, Hommerts/Jutrijp en Heeg bieden in het 
najaar van 2023 een gespreksgroep van vier bijeenkomsten aan over dit 
onderwerp. Het liefst een middaggroep en een avondgroep. Per groep 
minimaal vijf en maximaal zeven deelnemers. We praten met elkaar en 
delen in muziek en kleine rituelen. In de rouwgroep is alles wat verteld 
wordt vertrouwelijk. En niemand moet iets zeggen of doen als je dat niet 
wilt. Je moet je vrij voelen. 
 
De thematieken zijn: 
 
- Kennismaking en vertellen wat je is overkomen, wie je hebt verloren; 
- Waar heb je steun aan gehad en waar ben je in teleurgesteld;  
- Wat heeft het verlies betekend voor hoe je in het leven staat; 
- Hoe gaat het nu met je? 
 
De middaggroep wordt begeleid door pastor Do Kisjes-de Vries en 
ouderling Gatske Boersma-Bonnema uit Heeg. De avondgroep wordt 
begeleid door pastor Ludwine van Hoeven uit Gaastmeer. De groep is 
open voor mensen uit genoemde dorpen en wordt ook in het Ringblad 
aangeboden. De locatie van de bijeenkomsten is het gebouw naast de 
Pieltsjerke in Gaastmeer. 
 
Datums:  
’s middags: 9 en 23 oktober, 6 en 13 november, van 15.00-16.30 uur. 
’s Avonds: 9 en 23 oktober, 6 en 13 november, van 19.30-21.00 uur. 
 
Voor vragen en meer informatie kunt u/kun je contact opnemen met pastor 
Ludwine van Hoeven 06-41833319 (Gaastmeer) of pastor Do Kisjes-de 
Vries 06-44636680 (Heeg).  

 

http://www.wadlopen.net/
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COLOFON 
 

Predikant    Ds. R. Bosman-Romkema 
      Dr. Bongastrjitte 14 
      8551 RG Woudsend  

Email:      predikantpknwoudsend@gmail.com   
Voor een persoonlijke ontmoeting of andere afspraken kunt u bellen naar: 
06-16878953. Ik ben op maandag en dinsdag bereikbaar. 
 

Pastor     E. Stellingwerf-Vinke:  06-26346250 
      e.vinke53@upcmail.nl 
 

Kerkenraad 
Postadres     Kleasterstrjitte 2, 8551 NJ Woudsend 
Voorzitter     S. Visser    06-15247993 
Scriba      R. Bouwma   0514-591974 
     scribapknwoudsend@gmail.com 
College van Kerkrentmeesters 
Contactpersoon   R. Schaap   06-23545293 
Banknummer   NL24RABO0373733348 Prot.Gem.Woudsend C.v.K. 

      ANBI 824126427 
 

Diaconie NL58RABO0373742436 Prot. Gem. Woudsend CA- 

Diaconie. ANBI 824126439 
 

Zendingscommissie   NL38RABO0305271563 
 

Koster           Jan en Maaike de Groot 06-22063683 (Jan) 
06-12617477 (Maaike) of via 
koster@pgwoudsend.nl 
 

Contactpersoon rijdienst J. Bobbink, 0514-591847 of 06-25157225 
 

Website     www.pgwoudsend.nl 
Kerkdienst online  www.kerkdienstgemist.nl klik op: provincie 

Friesland en vervolgens op Woudsend 
 

Bezorging kerkblad  J. Hoekstra-Haringa 06-14491902 
     jgharinga@gmail.com 
 

Print / bindwerk   BvS D. Melchers 
 

Redactieadres   M. de Groot  
   A.H. Trompstrjitte 17  0514-591992 
 

Inlevering kopij    uiterlijk maandag 28 augustus 2023 
Kopij mailen naar      kerkbladwoudsend@home.nl 
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